
Kastelen op de postzegel 1        PH de Koning  feb. 2024 

Als kleine jongen raakte ik gefascineerd door kastelen toen ik door mijn 

opa meegenomen werd naar Slot Loevestein. De sleutel van de poort, 

het valhek en de boekenkist van Hugo de Groot maakte diepe indruk op 

mij. Als bijvangst in mijn verzameling spaar ik kastelen postzegels. 

Sinds deze winter ben ik alles gaan documenteren. Dit wil ik graag met 

uw delen. 

We beginnen bij onze Zuiderburen. Op 2 november 1985 kwamen de 

solidariteits- zegels uit in België. Het thema was kastelen. Solidariteit 

betekend dat er een toeslag op de zegels zit voor het goed doel. Dit is 

meestal het rode kruis. De afbeeldingen op de zegels werden eerlijk 

verdeeld over Vlaanderen en Wallonië. Dit om alle filatelisten in België 

tevreden te houden. 

 

De ontwerpers en graveur zijn; Oscar Bonnevalle, P.P.G de Schutter en 

Jean de Vos. De afbeeldingen op de zegels zijn gravures van de kastelen 

in de huidige tijd. Op de volgende pagina’s worden de kastelen 

uitgebreid besproken. 

 

Michel Catalogus 1985 – België 2245-2248 

Oplage 9 fr   569609  -  12 fr  567354  -  23 fr   549946  -  50 fr  546648 

Afmeting  39x28 mm Tanding K11½ 

 

Bronvermelding 

www.lastdodo: www.burchten-kastelen.be: www.wikipedia.nl;   

 

http://www.lastdodo/
http://www.burchten-kastelen.be/
http://www.wikipedia.nl/


Het kasteel van Trazegnies 

 

Het kasteel van Trazegnies 

werd voor het eerst vermeld in 

1155. In 1554 werd het 

middeleeuwse kasteel 

platgebrand door de troepen 

van de Franse Koning 

HendrikII, maar vrij spoedig 

verrees een nieuw gebouw op 

de grondvesten van het oude 

kasteel. Het kasteel het 

familiehuis van de familie 

Trazegnies, een oud adelijk 

geslacht. In de 17de eeuw werd een en ander bijgebouwd, onder meer een 

prachtig woonhuis in Lodewijk XIII-stijl. In 1891 kocht een mijnmaatschappij 

het kasteel, met daarbij 335 hectare grond en bos, ten einde eventuele 

schadevergoedingen te ontlopen die zouden kunnen veroorzaakt worden door 

instortende mijngangen. De familie verhuist dan naar Kasteel van Corroy-le 

Chateau. Ze verkrijgen dit door te trouwen met een dochter van de familie van 

Nassau- Corroy. 

 



In 1926 werden de totaal vervallen gebouwen overgedragen aan de vereniging 

"De Vrienden van het kasteel" gesticht onder de verantwoordelijkheid van 

architect Marcel Simon. Het doel was de restauratie, de bewaring, het 

onderhoud en inrichting van het kasteel en park. Een gigantisch 

consolidatiewerk werd dadelijk aangevat en de meest dringende 

restauratiewerken werden 

uitgevoerd. Het is pas na de 

Tweede Wereldoorlog dat het 

hoofdgebouw gerestaureerd werd. 

In 1972 werd het schitterende 

kasteeltje dat de kasteel toegang 

vormt en dat dreigde in te storten, 

gerestaureerd. Ook de kapel, de 

bibliotheek en twee zalen werden 

in hun oorspronkelijke staat 

hersteld. In een van de zalen kan men een zeer mooi penant van de 18de eeuw 

bewonderen en in de andere zaal een schoorsteenmantel in blauwsteen en 

typische renaissance stijl van begin 17de eeuw. 

 

Het kasteel is tegenwoordig op zondag geopend voor bezoek. Een plaatselijk 

museum exposeert werktuigen van oude ambtelijke beroepen. In het kasteel 

zelf is een wisselende tentoonstelling van schilderijen en beelden. 

 

  

 

Château de Trazegnies 

Place Albert Ier 32 

6183 Trazegnies 

www.chateaudetrazegnies.be 



Het kasteel van Laarne 

Het feodale kasteel van Laarne 

rijst op aan een kromming van 

de Schelde. Het is één van de 

best bewaarde versterkte 

burchten van Vlaanderen. Het 

draagt tegelijk de stempel van 

een middeleeuwse vesting en 

dat van een adellijke residentie 

uit de 17de eeuw. 

De oudste delen van het 

gebouw, die opgericht werden 

in de vorm van een haast regelmatige vijfhoek, gaan terug tot de 12de eeuw. 

Sinds de graaf van Vlaanderen in 1362 het recht verwierf om er een garnizoen 

in onder te brengen, heeft het kasteel een reeks belegeringen ondergaan. 

Tijdens de godsdienstoorlogen in 1583 werd het kasteel hevig beschadigd. 

 

 

 



 In de 17de eeuw onderging 

het gebouw een reeks 

verbouwingen en 

uitbreidingswerken waartoe 

men vooral bak- en zandsteen 

heeft aangewend. Later werd 

het kasteel aan de heersende 

smaak van de 18de eeuw 

aangepast. In 1953 kwam het 

via een schenking in handen 

van de Koninklijke 

Vereniging voor Historische 

Gebouwen en werd in 1962 en 1991 gerestaureerd. Het is nu gedeeltelijk 

ingericht als museum, met onder meer een fraaie collectie wandtapijten, 

meubels uit de 16de eeuw en de 

Europese vermaarde zilvercollectie 

van Claude D’Allemagne, die wordt 

tentoongesteld in een speciaal 

daartoe ingerichte zaal op de eerste 

verdieping. Her kasteel is dagelijks 

te bezoeken. 

    

  

 

 

 

Kasteel van Laarne 

Eekhoekstraat 5 

9270 Laarne 

kasteelvanlaarne@herita.be 



Het kasteel van De Hertogen van Brabant 

 

Op korte loopafstand van het 

marktplein staat het historische 

kasteel van de hertogen van 

Brabant, gebouwd in de 12de 

eeuw. Oorspronkelijk was het 

een jachtverblijf van de eerste 

hertog van Brabant. Het werd 

in de loop der eeuwen 

regelmatig verbouwd, en vele 

beroemde (beruchte) heersers 

en historische figuren waren er 

te gast. Op 1 maart 1546 krijgt Maria van Hongarije het land van Turnhout en 

het kasteel onder haar bevoegdheid van Keizer Karel. Zij liet de 

verdedigingsburcht ombouwen tot een paleis, het toenmalige 'Hof van 

plaisanterie'. 

 

 



In het begin van de 80-jarige oorlog werd het meerdere keren gewisseld tussen 

een Spaanse en Nederlandse bezetting, tot de Nederlandse Prins Willem de 

noordkant van het kasteel, in 1597, in brand stak, en zo de militaire waarde 

van het geheel verdween. Na tijden van voor- en tegenspoed raakte het kasteel 

in de 18de en 19de eeuw 

zodanig in verval dat het 

ondermeer als 

stadsmagazijn werd 

gebruikt. Het gebouw 

werd omstreeks het 

begin van de 20ste eeuw 

door de stad verkocht 

aan het provinciebestuur 

dat, na de oorlog van 

1914-1918, het 

bouwwerk grondig liet restaureren in neobarokstijl door Jules Taeymans. Het 

kasteel biedt nu onderdak aan het gerechtshof . 

Het kasteel is tegenwoordig geopend voor groepsbezoek op afspraak. . De 

grote rechtzaal bevat prachtige muurschilderingen van Karel Boom. Deze 

muurschilderingen laten het gerecht zien in tijden van Maria van Hongarije 

 

 

  

 

 

Kasteel van Turnhout 

Kasteelplein 1 

2300 Turnhout 

www.toerismeturnhout.be 



Chateau de Colonster 

 

Gelegen in een gebied van 50 

hectare, op een rotsachtig 

voorgebergte, kijkt het château 

de Colonster uit over de 

Ourthe-vallei. Dit kasteel, 

waarvan de geschiedenis terug 

gaat tot de 9de eeuw, met als 

eigenaar de machtige familie 

des Prez, is een eiland in het 

midden van een 

natuurreservaat. Sinds 1524 en 

gedurende drie daar opvolgende eeuwen is de familie Horion, en zijn 

afstammelingen, eigenaar van het kasteel. In die periode vinden vele 

verbouwingen plaats. In 1788 koopt Baron Hasselbrouck het kasteel. Het goed 

gaat dan over in de handen van de families Selys Longchamp, baronnen 

Chestret (1863-1882), de Barones de Waha (1882-1891), Baron Allard (1891 -

1920), en in 1920 de Baronnen van Zuylen die het in 1963 verkopen aan de 

Universiteit van Luik. 

 



In 1966 wordt het kasteel verwoest door een brand. Architecten Henri Lacoste 

en Jean Opdenberg zijn dan verantwoordelijk voor de restauratie. Thans doet 

het Château de Colonster dienst als ontvangstruimte van de universiteit, en 

worden er allerlei symposiums gehouden. 

 

 
 

Het kasteel is niet vrij te bezoeken. Wel is het park rondom opgeteld voor 

wandelaars. In 1977 werd een openluchtmuseum opgericht. Dit richt zich op 

hedendaagse beeldhouw- en monumentale schilderkunst.  

Tentoonstellingen van beeldhouwkunst of hedendaagse composities maken 

vaak gebruik van de omgeving van het kasteel.  

 

 

 

Chateau de Colonster 

Allee des Erables 

4000 Luik 

www.colonster.ulg.ac.be 



 


